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Orde van dienst van 19 april 2026 
 

 
Welkom en mededelingen  

Aanvangslied:   Psalm 98: 1, 3, 4  
 
Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
  
Laat heel de aard’ een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
  
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Stil Gebed  
 
Bemoediging en groet  
  
Kyriëgebed: beden afgewisseld met: Lied 367e    

 

Glorialied:   Gezongen geloofsbelijdenis (mel. NLB 913)  
 
Ik geloof in God de Vader,   
Hij die heel de schepping draagt.  
Als een vriend komt Hij ons nader,   
wanneer wanhoop ons belaagt.  
Hij doorgrondt en kent ons leven   
en wij zijn door Hem aanvaard.   
Van zijn liefd’kan niets ons scheiden,   
want wij zijn Hem alles waard.  
 

Ik geloof in Jezus Christus,   
Zoon van mensen, Zoon van God,   
die als broeder ons nabij kwam,   
toen Hij droeg ons menselijk lot.   
Hij leerde ons dienstbaar leven:   
kiezen voor de minste mens.   
Zelfs de dood hield Hem niet tegen,   
want verzoening was zijn wens.  
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Ik geloof de Geest die heilig   
als een vuurgloed ons verwarmt.   
Die ons troost en steeds bemoedigt   
als het leven ons verlamt.   
Gods Geest wil ons inspireren,   
zo verfrissend als de wind.   
Als een bron wil zij ons voeden,   
die gemeenschap samenbindt.  
 
Gebed bij opening van het Woord  
 

 Lezing:    Psalm 98  
 

1Een psalm.  
  
Zing voor de HEER een nieuw lied:  
wonderen heeft Hij verricht.  
Zijn rechterhand heeft overwonnen,  
zijn heilige arm heeft redding gebracht.  
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,  
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.  
  
3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw  
voor het volk van Israël.  
De einden der aarde hebben het gezien:  
de overwinning van onze God.  
  
4  Juich de HEER toe, heel de aarde,  
juich en jubel, zing het uit.  
5 Zing voor de HEER bij de lier,  
laat bij de lier uw lied weerklinken.  
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten,  
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.  
  
7  Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft,  
laat juichen de wereld met haar bewoners.  
8  Laten de rivieren in de handen klappen  
en samen met de bergen jubelen  
  
9 voor de HEER, want Hij is in aantocht  
als rechter van de aarde.  
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,  
de volken oordelen naar recht en wet.  
  
 Zingen:   Lied 362: 1, 3  
 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
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Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
 Lezing:    Micha 4: 1 – 7  
 

1 Eens zal de dag komen  
dat de berg met de tempel van de HEER  
rotsvast zal staan,  
verheven boven de heuvels,  
hoger dan alle bergen.  
Volken zullen daar samenstromen, * 
2 machtige naties zullen zeggen:  
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  
naar de tempel van Jakobs God.  
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,  
en wij zullen zijn paden bewandelen.’  
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,  
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  
3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,  
over grote en verre naties een oordeel vellen.  
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  
en hun speren tot snoeimessen.  
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal nog de wapens leren hanteren.  
4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank  
en onder zijn vijgenboom,  
door niemand opgeschrikt,  
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.  
5 Laat andere volken hun eigen goden volgen –  
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,  
voor eeuwig en altijd.  
  
6 Als die dag gekomen is – spreekt de HEER –  
zal Ik de kreupelen verzamelen,  
de verstrooiden bijeenbrengen,  
verenigen wie Ik onheil heb gebracht.  
7 De kreupelen zal Ik sparen,  
van de verdrevenen maak Ik een groot volk,  
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,  
van nu tot in eeuwigheid.  
  
Zingen:   van de vrede blijf je dromen  
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Samen zullen wij weer leren van de vrede, hoe dat moet.   
Hoe je onrecht om kunt keren tot iets heels en tot iets goeds.   
Zodat alles anders wordt, dichterbij de droom van God (2x)    
  
Van raketten en van zwaarden maken wij gewoon een ploeg   
en wij zaaien op de aarde graan voor allen, brood genoeg.  
Liefde huist in elke straat, niemand wordt er meer soldaat. (2)  

 

Van de vrede blijf je dromen, jij zult zien, soms, hier en daar,   
hoe er steeds meer mensen komen die niet vechten met elkaar.   
Die de wegen gaan van God tot de aarde hemel wordt. (2x)  
  
Verkondiging  
  
Zingen:    Lied 1014 (NLB) (Geef vrede door van hand tot hand)  
 
Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren,  
bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren.  
   
Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding,  
wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping.  
   
Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen,  
kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen.  
 
De sterke zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven,  
als woorden stokken spreekt de hand, in vriendschap, steun en zegen.  
   
Geef Christus door van hand tot hand, Zijn liefde schenkt ons leven,  
geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.  
 
Gebeden  
 
Inzameling van de gaven  

 



 

5 
 

Slotlied:   Een land om van te dromen  
 
Zeg nooit: "onze wereld is gebroken  
en de mens tot weinig goeds in staat."  
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen,  
alles gaat nu eenmaal als het gaat."  
 
Refrein:  

b 

 

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  
dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  
  
Refrein  
  
Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten,  
er is niemand hier die ons bevrijdt."  
Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten."  
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd."  
  
Refrein   
 
Wegzending en zegen   
 


